
 
Liturgie voor de dienst in de Ichthuskerk op 14 juli 2024  
 
piano- of orgelspel 
 
Lied voorafgaande aan de dienst: Lb 218 (Dank U voor deze nieuwe morgen) 
 

Komen 
Welkom (door de ouderling, besloten met de vraag om als dat kan te gaan staan) 
 
Lied: Lb 210: 1 en 2 (God van hemel, zee en aarde)  
 
Groet  
 
 
V: wij zijn hier bij elkaar in de naam van God 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: de Heer is onze helper 
A: Nooit laat hij los 
V: vriendschap, vrede en liefde van God 
     voor jou en u, iedereen hier en thuis aanwezig 
A: voor mensen overal op deze wereld. 
V: gebed 
[…] door Jezus Christus, onze Heer 
A: Amen 
(daarna gaat iedereen weer zitten) 
 
Waar het over gaat. 
Lied: We luisteren naar: Zoek de wegen van wijsheid 
 
Kyrie - gebed voor de nood van de wereld 
Met gezongen responsie: standaard responsie 
 
Glorialied Lb 971 (Zing een nieuw lied voor God de Here) 
 

Woord 
Met de kinderen 
 
 
(1e) Bijbellezing 1 Koningen 3: 5 t/m 12 (Bijbel Gewone Taal) 

Die nacht in Gibeon droomde Salomo dat de Heer bij hem kwam. God zei tegen hem: ‘Je 
mag mij vragen wat je wilt. Ik zal het je geven.’  
Salomo antwoordde: ‘Mijn vader David was trouw aan U, en hij was eerlijk en rechtvaardig. 
Daarom was U heel goed voor hem. Zo goed dat U hem een zoon gaf die hem kon opvolgen. 
Want U hebt mij koning gemaakt in plaats van mijn vader David.  
Maar ik ben nog jong, ik heb nog niet zo veel meegemaakt in het leven. En nu ben ik de 
leider van het volk dat U uitgekozen hebt. Een volk zo groot dat je niet kunt tellen.  



Daarom vraag ik U: Leer mij om goed te luisteren. En leer mij om het verschil tussen goed en 
kwaad te zien. Dan kan ik uw volk leiden. Want hoe moet ik anders dit grote volk leiden?’ 
De Heer vond dat Salomo goede dingen vroeg. Hij zei tegen Salomo: ‘ik vind het bijzonder 
dat je dit vraagt. Dat je niet vraagt om een lang leven, of veel bezit, of om de dood van je 
vijanden. Nee, je hebt gevraagd om wijsheid, zodat je goed kunt luisteren en het volk kunt 
leiden. 
 
Lied Lb 313: 1 en 4  

2e Bijbellezing uit NBV21: Jacobus 3: 13-18 

Lied Lb 333 (Kom Geest van God)  

 

Verkondiging/overweging 
Lied Lb 344 (Wij geloven één voor één) 
 

Antwoord 
Voorbeden  
intenties, stil gebed, Onze Vader (oecumenisch) 
(iedere intentie en het stil gebed worden besloten met) 
 
Voorganger: zo bidden wij u: 
allen: 

 
 

 
(tijdens het zingen steekt de diaken een lichtje aan op de lichtjesvis) 

We sluiten de gebeden af met het zingen van het Onze Vader: Lb 371 
Mededelingen (door de ouderling) 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst 
 

Gaan 
Lied Lb 871 (Jezus zal heersen waar de zon) 
Zegen en gezongen ‘amen’  

 

 

 

 

 

Lied Lb 425 (Vervuld van uw zegen)  

(onder het zingen van dit lied loop je met de ambtsdragers naar achteren) 

 


